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Van het bestuur 

Het is weer de hoogste tijd om u bij te 

praten over de ontwikkelingen bij Timeus. 

Want er is weer veel nieuws te melden: van 

bezoek uit Nederland tot beter vervoer voor 

de kinderen. Veel leesplezier! 

Stokken die een seintje geven 

 

In juli waren er leraren uit Indonesië op 

bezoek bij Timeus. Ze hadden een 

verrassing meegenomen: blindenstokken 

met obstakelsignalering. Daarmee krijg je 

een seintje als er een obstakel voor je is. 

Een extra stukje veiligheid, zeker op Bali 

niet overbodig! Het maakt de kinderen meer 

mobiel en ze zijn er dan ook erg blij mee. 

 Welkom voor nieuwkomer Arce 

Afgelopen zomer ontmoette Ginting in  

Kupang het slechtziende meisje Arce van 12 

jaar oud. Haar ouders zijn overleden en ze 

wordt door haar grootouders opgevoed. Ze 

wonen in een klein huis, zonder stromend 

water en elektriciteit. Op Kupang kon Arce 

niet naar school. Ginting en Arce zijn samen 

teruggegaan naar Bali, waar Arce voortaan  

bij Timeus les krijgt. Daarnaast gaat ze naar 

de basisschool van onze zusterorganisatie 

Cornelia Elshaddai. Daar zitten ook ziende 

kinderen uit de buurt op school. De lessen  

zijn in juli van start gegaan. De bouw van de 

school is nog niet afgerond, maar er staan al 

twee verdiepingen. Hopelijk is de school 

volgend jaar helemaal klaar. 
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Lekker leren en bewegen 

Sinds augustus gaan Arby, Dody, Laurensius, 

Mary en Sadrak naar de Mahatmiya school, 

een vakopleiding in Tabanan. Ze krijgen daar 

onder andere les in shiatsu massage en 

muziek. Met veel plezier volgen ze de lessen. 

Daarnaast kunnen de kinderen sinds 

september ook aan hun conditie werken. 

Dankzij een donatie van de Katholieke 

stichting voor Blinden en Slechtzienden 

konden we een hometrainer en een loopband 

aanschaffen. De kinderen trainen er intensief 

op. En ze vinden het nog leuk ook! 

 Stichting Panti Asuhan op bezoek 

In november kwamen twee bestuursleden 

van stichting Panti Asuhan uit Nederland op 

bezoek. Deze stichting ondersteunt Timeus al 

een aantal jaren. Zij waren te gast in ons 

huis en bezochten ook de basisschool van 

Cornelia Elshaddai. Ze waren zeer onder de 

indruk van al het werk van Ginting en Ana.

 

Ook Kathy Pattiselanno, secretaris van onze 

stichting, bracht een bezoekje aan Timeus. 

Zij vond het erg leuk het werk van Ginting en 

Ana te zien en kennis te maken met alle 

kinderen. En er kwam in november nog twee 

keer bezoek uit Nederland. Alle bezoekers 

kregen een warm onthaal. 

Een dagje naar het strand  

Op 24 september bestond stichting Timeus 16 

jaar. Dat werd gevierd met een dagje uit naar 

Sanur. Lekker samen genieten aan het strand. 

Bezoek uit Java 

Op 29 september bezocht een delegatie van 

de regering van midden-Java Timeus. Als blijk 

van waardering voor al ons werk kregen we 

een plaquette en een speciale Javaanse cake. 

 

 Allemaal in de minibus! 

Het was altijd een hele toer om alle kinderen 

op tijd naar school te brengen en weer op te 

halen. De scholen liggen namelijk niet 

allemaal bij elkaar in de buurt. Het kwam dan 

ook vaak voor dat de een te vroeg en de 

ander te laat op school kwam. En Ginting was 

elke dag lang onderweg. Dankzij donaties via 

crowdfunding en met financiële steun van 

diverse fondsen hebben we in november een 

minibus kunnen aanschaffen. Zo kan iedereen 

mee en komt niemand meer te laat!
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